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VRIJDAG 20 DECEMBER OM
Suld

Alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, ... zijn welkom om

samen met de kinderen te ontbijten in de klas.
Het ontbijt van de kleuters gaat door in de turnzaal.

Wie wil mag zelf iets bakken of meebrengen:
brood, melk, yoghurt, choco, kaas, boter, confituur, speculaas,
cornflakes, fruit, hardgekookte eitjes, fruitsap, chocomelk....



