
Brieven schrijven 
 

 
Dag iedereen, 
 
We zitten misschien thuis, maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen.  
De leerkrachten levensbeschouwing (N.C. Zedenleer, godsdienst, islam,…) vragen jullie hulp. 
We vragen jullie om brieven te schrijven. En niet zo maar brieven, maar brieven om mensen 
in deze moeilijke tijden wat vreugde te brengen.  
Schrijf een brief of maak een tekening voor iemand die het kan gebruiken. 
 
Wie kan er allemaal wat vreugde gebruiken? 

- Mensen in een tehuis 
- Mensen die alleen wonen (misschien in je straat?) 
- Mensen die geen huis hebben 
- Familieleden 
- Vriendjes 
- … 

  
Zoek in je buurt iemand die jouw vreugdesbrief kan gebruiken en schrijf of teken naar deze 
persoon. 
Hoe meer hoe beter. Dus hou het niet bij 1 brief ;)  
Je kan bv iedere dag 1 brief schrijven, maar dat moet zeker niet. 
 
Trek een foto van 1 van je brieven. Zo kunnen we het na deze periode bespreken in de klas. 
 
Veel succes!  
 
 
 
 


