
Beste	allen,
	
De	eerste	maand	van	het	schooljaar	is	voorbij
gevlogen.
	
Voor	het	tweede	schooljaar	op	rij	zetten	we	in	op
‘krachtig	leesonderwijs’	in	het	kleuter	en	het
lager.
Onze	doorlopende	lijn	blijft	‘onderzoekend
leren’.	Ons	volledig	pedagogisch	project	kan	je
terug	vinden	op	de	website	van	de	school.

Neem	zeker	af	en	toe	eens	kijkje	op	de	site	om	onze	activiteiten	te	volgen.
	
Ik	doe	nog	eens	een	warme	oproep	om	namen	op	brooddozen	en	jassen
zetten.
De	inkomhal	van	het	lager	ligt	vol	met	verloren	voorwerpen.
	
De	Messenger	van	de	school	Facebook	wordt	niet	gebruikt.
Klasgebonden	zaken	kan	je	aan	de	juf	melden	of	haar	een	mail	sturen.	De
leerkrachten	bekijken	hun	mail	om	de	twee	dagen.
Voor	dringende	zaken	kan	je	de	school	bellen.
	
Ik	blijf	geloven	in	samen	school	maken.
Als	er	iets	is,	laat	het	ons	weten.	Jullie	feedback	en	tips	zijn	steeds	welkom.
	
Tot	aan	de	schoolpoort,

Cindy	Bernaert
directeur
	

Iedereen	is	het	al	goed	gewoon	in	de	klas	en	1
september	ligt	precies	al	mijlenver	achter	ons!	

Alle	kinderen	hebben	het	reilen	en	zeilen	reeds
helemaal	door	en	zijn	helemaal	wegwijs	in	onze
klas.	We	verkenden	alle	hoeken	van	de	klas	en
wat	er	allemaal	te	vinden	is	maar	ook	waar	alles
hoort	te	liggen	als	we	moeten	opruimen.

We	bekeken	elkaars	boekentas	en	iedereen	kreeg
een	kenteken	zodat	we	weten	van	wie	alle	spullen

en	knutselwerkjes	zijn.

We	gingen	zelfs	al	samen	op	stap	met	de	bus	naar	de	boomgaard!	Dat	was
een	superlekker	avontuur	want	we	vonden	er	een	heleboel	appels	en	peren
die	we	konden	opsmullen.	We	maakten	meteen	een	mooi	schilderij	van	alles
wat	we	er	zagen	en	ook		onze	eigen	fruitwinkel.	

Er	is	zoveel	te	vertellen	over	al	het	fruit	dat	we	het	hier	nog	even	over
hebben	in	de	klas	maar	daarna	zetten	we	al	die	super	oma's	en	opa's	in	de
schijnwerpers	!

Groetjes,
Juf	Veronique
	

Het	schooljaar	is	terug	begonnen!	Alle	vriendjes
hebben	een	hele	goeie	instap	gemaakt	en	stellen
het	heel	goed	in	de	klas.	We	worden	het	al	goed
gewoon	en	leren	elkaar	al	goed	kennen.
We	hebben	al	twee	thema's	achter	de	rug	(terug
naar	school	en	lekker	fruit).	We	hebben	al	heel
wat	geleerd	en	ontdekt	in	de	klas,	liedje	en	versje
geleerd,	klasafspraken	gemaakt,	...	kortom	al
heel	veel	leuks	gedaan!	(zie	foto's	op	de	blog)
	
Ook	de	voorbije	dagen	hebben	we	al	een	paar

lekkere	dingen	klaar	gemaakt	zoals	appelmoes	en	appelcake	bakken!
Hmmm	...	dat	was	smullen!	Onze	eerst	uitstap	naar	de	boomgaard	met	de
bus	was	een	super	leuke	ervaring!	(voor	foto's	zie	blog)
	
We	kijken	al	uit	naar	de	volgende	maand,	waar	oma	en	opa	in	de	bloemetjes
zullen	gezet	worden.	We	gaan	ons	beste	beentje	voorzetten	en	er	een	leuk
oma	en	opa's	feestje	van	maken.	Maar	meer	kunnen	we	nog	niet	verklappen!
Het	belooft	een	nieuwe	fijne	ervaring	te	worden!
We	kijken	er	al	naar	uit.
Tot	een	volgende	
	
Groetjes,
Juf	Peggy

Sorry	beste	lezer.
Geen	tekstje	hier	omwille	van	ziekte	van	de
klasleerkracht..

Bekijk	zeker	de	klasblog!

Dag	ouders
	
De	maand	september	werd	alvast	in	schoonheid
afgesloten!	Wij	beleefden	een	ongelofelijke	leuke
driedaagse	met	alle	kinderen	van	het	eerste
leerjaar!
2	nachten	kamperen	was	voor	vele	kinderen	een
uitdaging,	zeker	met	de	bijhorende	regen!	Maar
dit	lieten	ze	niet	aan	hun	hart	komen!
Ik	zag	veel	blije	gezichten	en	vrolijke	kinderen.
Uiteraard	viel	er	her	en	der	een	traantje,	maar

ook	dat	hoorde	erbij!
Onze	missie	is	alvast	geslaagd:	het	contact	en	de	samenhang	met	de	groep
is	nu	veel	dichter	geworden,	wat	alleen	maar	positief	kan	zijn	voor	een
verder	verloop	van	het	schooljaar.
Hierbij	ook	nog	eens	aan	warme	dankjewel	aan	alle	helpende	handen
(ouders	én	leerkrachten)!	Zonder	jullie	was	dit	niet	mogelijk	en	met	jullie	is
dit	gewoon	veel	leuker	!!
	
In	oktober	sluiten	we	ons	thema	'dieren'	af.	We	gingen	al	naar	het
vogelasiel,	leerden	een	lied,	maakten	een	tovertekening,	een	dierentuin	in
3D	en	zoveel	meer.
Benieuwd	welk	project	het	volgende	zal	zijn.
	
Uiteraard	maken	we	ook	nog	tijd	om	te	lezen	en	rekenen.	We	leerden	al	5
woorden,	wat	betekent	dat	we	al	veel	kunnen	lezen!	Vergeet	zeker	niet	om
steeds	het	huiswerk	te	maken	dat	in	de	agenda	vermeld	staat	(nog	even	ter
verduidelijking:	staat	er	op	woensdag	'p.	27',	dan	dient	die	pagina	vóór
woensdag	gelezen	te	zijn.).
	
Geniet	van	het	weekend!
	
Groetjes,	Jolien

Hallo	iedereen
	
De	eerste	maand	van	het	nieuwe	schooljaar	zit	er
alweer	op.	Wat	vliegt	de	tijd…
Gelukkig	konden	we	allemaal	“gewoon”	terug
naar	school.
	
We	hebben	de	voorbije	maand	al	heel	wat	leuke
dingen	gedaan.
	
Op	13	september	was	Roald	Dahl	jarig.	Dat

konden	we	natuurlijk	niet	onopgemerkt	voorbij	laten	gaan.	We	maakten
kennis	met	zijn	boeken	en	kwamen	heel	wat	over	hem	te	weten.	Als	afsluiter
van	het	projectje	keken	we	naar	de	film	van	Sjakie	en	de	chocoladefabriek.
	
Tijdens	het	hoekenwerk	maakten	we	kennis	met	de	verschillende	hoeken.	
	
Natuurlijk	hebben	we	ook	al	heel	veel	gewerkt	in	de	klas.	Rekenen,
schrijven,	lezen….
In	onze	schrijflesjes	gaan	we	als	echte	speurneuzen	op	zoek	naar	de
letterdief.	We	hebben	al	enkele	tips	gekregen,	maar	de	zoektocht	is	nog
lang	niet	voorbij.
	
Dit	was	het	nieuws	van	3A.	Tot	de	volgende	keer.
	
Volg	onze	avonturen	ook	op	onze	facebookpagina	Henri	D’Haese	Iris
Bouché	en	op	de	website	van	de	school.

De	eerste	maand	van	het	schooljaar	is
voorbijgevlogen!	

Het	3e	leerjaar	B	zit	nu	een	ander	gebouw	na	de
verhuis,	dat	was	even	wennen	voor	de	juf...
Gelukkig	zijn	alle	dozen	op	tijd	uitgepakt
geraakt!

Er	kwam	een	nieuwe	jongen	in	onze	klas,	Galip.
Hij	is	al	onze	goeie	vriend	geworden!	Hij	bracht
bloemen	mee	voor	de	juf	en	een	grote	taart	voor

zijn	verjaardag,	dat	was	smullen!

We	hebben	heel	wat	rekenen	en	taal	herhaald.	De	tafels	blijven	we	dagelijks
herhalen	en	toetsen	zodat	we	klaar	zijn	voor	het	cijferen	binnenkort!	

We	gingen	ook	al	2x	zwemmen.	Wat	was	het	fijn	om	terug	in	het	zwembad
te	mogen	zijn!	

We	maakten	monstertjes	om	aan	onze	klasdeur	en	de	kapstok	te	hangen.	

Ook	al	is	de	speelplaats	kleiner	geworden	door	de	containers,	we	vinden	het
toch	nog	even	leuk	om	daar	te	spelen!

We	kijken	ernaar	uit	om	binnenkort	ook	weer	eens	op	uitstap	te	gaan!

Dag	iedereen,

september	is	voorbij	gevlogen.
Momenteel	zijn	we	nog	volop	bezig	met	de
leerstof	van	het	derde	leerjaar	te	herhalen.
Binnenkort	leren	we	rekenen	tot	10.000.
In	de	lessen	W.O.	hebben	we	gewerkt	rond	onze
stamboom.
Bert,	de	papa	van	Jolan,	kwam	ons	hierover	wat
meer	info	geven	in	de	klas.
Dat	was	super	tof	en	leerrijk.	Dank	je	wel	Bert!

We	leerden	ook	meer	over	de	eeuwen	en	de	eeuwenband.
In	onze	lessen	Nederlands	gaan	we	aan	de	slag	rond	het	onderwerp	en	de
persoonsvorm.
Niet	zo	simpel	hoor	 .

We	gingen	ook	reeds	naar	de	bib	en	de	moestuin.
Kijk	zeker	eens	op	onze	schoolwebsite	of	facebookpagina	van	de	klas	om
leuke	foto's	te	zien.
We	blikken	ook	reeds	even	vooruit:
6	oktober:	Bib	
8	oktober:	Start	ateliers
11	oktober:	Uitstap	naar	het	huis	van	Kina
-->Wil	je	graag	mee	om	te	begeleiden?	Geef	gerust	een	seintje.
12	oktober:	Infoavond	ponyklas
21	oktober:	Moestuinworkshop
22	oktober:	Dag	van	de	jeugdbeweging
27	oktober:	Bib
29	oktober:	Halloween	op	school
	
Tot	de	volgende	keer!
Veel	groetjes	uit	4A.

Hallo	iedereen,

De	eerste	maand	in	het	vierde	leerjaar	is	voorbij
gevlogen!
We	zitten	met	21	kinderen	in	onze	klas.	
De	voorbije	maand	zijn	we	gestart	met	een
kunstproject	'one	way	ticket'	in	samenwerking
met	Europalia	en	Brede	school.	Wekelijks	komt	er
een	kunstenares	naar	onze	klas	om	met	ons
creatief	aan	de	slag	te	gaan	rond	reizen	en
treinen.

We	zijn	in	onze	lesjes	wereldoriëntatie	bezig	met	onze	eigen	stamboom	te
maken	en	dit	te	koppelen	aan	de	eeuwenband.	We	gingen	ook	reeds	werken
in	de	moestuin	met	Diëgo.

We	herhalen	nog	volop	de	leerstof	van	het	derde	leerjaar	nu.	Binnenkort
starten	we	met	getallen	tot	10	000!

Wat	staat	er	volgende	maand	op	het	programma?Wat	staat	er	volgende	maand	op	het	programma?
4/10:	huis	van	Kina:	het	vogelpaleis
6/10:	bibliotheek
8/10:	start	ateliers
12/10:	infoavond	ponyklassen!
28/10:	moestuinproject
Veel	groetjes,
juf	Sofie	en	klas	4B

Hallo	allemaal,
	
De	eerste	maand	in	het	zesde	leerjaar	is	een	feit.
Bedankt	allemaal	voor	jullie	inzet,	want	hierdoor
is	het	echt	heel	aangenaam	om	les	te	geven	aan
jullie.

In	september	was	iedereen	druk	in	de	weer	voor
jullie	projecten	rond	het	thema	Gent.	We	leerden
van	elkaar	door	de	presentaties,	en	waanden	ons
echte	ridders	en	jonkvrouwen	in	het	Gravensteen.

We	leerden	heel	wat	bij	over	keizer	Karel	en	de	stroppendragers,	leerden	de
stadshal,	de	drie	bekende	torens	en	de	binnenstad	van	héél	dichtbij	kennen.
Ook	de	volkszanger	Walter	De	Buck	en	hét	symbool	van	Gent,	Pierke,
kunnen	we	als	dikke	vrienden	beschouwen.
	
Dat	jullie	echte	fotomodellen	zijn,	was	duidelijk	tijdens	het	stadspel.	Zeer
goed	gedaan	iedereen!
Op	maandag	25	oktober	wacht	ons	nog	een	rondleiding	in	het
kunstencentrum	de	Vooruit.
	
Voor	foto's	van	onze	activiteiten	verwijs	ik	graag	door	naar	onze
facebookpagina:	https://www.facebook.com/henridhaese.lieselotdevos.1
	
Ook	in	oktober	staan	er	nieuwe	projecten	klaar.	Ik	ben	alvast	heel	benieuwd
om	de	resultaten	te	zien!
	
Groetjes,
Juf	Lieselot

Deze	maand	even	geen	tekstje	maar	volg	zeker
de	klasfacebook.
	

Bekijk	de	webversie

Henri	D'Haese	-	De	(Kleine)	Speurneus	-	September	'21Henri	D'Haese	-	De	(Kleine)	Speurneus	-	September	'21

De	Kleine	SpeurneusDe	Kleine	Speurneus
K1-K0AK1-K0A

Blog	K1-K0ABlog	K1-K0A

K1-K0BK1-K0B

Blog	K1-K0BBlog	K1-K0B

K1-K0CK1-K0C

Beste	kinderen	en	ouders,

Deze	editie	jammer	genoeg	geen	tekstje.
Maar	bekijk	zeker	onze	klasblog	eens!
	

Blog	K1-K0CBlog	K1-K0C

De	SpeurneusDe	Speurneus
L2A-L2BL2A-L2B

Beste	ouders
	
De	kleuters	die	overkwamen	van	de	kleine	speurneus	zijn	het	al	goed
gewoon	in	De	Speurneus.
September	kende	een	goede	start	voor	groot	en	klein!
De	K2’ers	en	K	3’ers	krijgen	een	goed,	warm	gevoel	dat	ze	dagelijks
welkom	zijn	bij	elkaar.
We	helpen	hen	hun	zelfvertrouwen	op	te	bouwen	en	hun	sociale
contacten	te	verbreden.
De	‘gevoelens’	worden	uitgebreid	besproken	in	de	klas.	De	boeken	van
“Wat	Viktor	voelt”	kennen	een	succes!
De	eerste	les	watergewenning	vonden	de	oudste	speurneuzen	super
leuk!
In	het	sprookjesbos	leefden	de	kinderen	zich	erg	uit	en	lieten	hun
fantasie	op	hol	slaan!
	
In	oktober	starten	we	met	de	atelierwerking	van	6	groepen	op
dinsdagnamiddag.

Di	5/10:	Saved	by	the	bell.	In	de	namiddag	gaan	we	naar	het
Arbedpark	met	het	1e	leerjaar.	Zij	gaan	bellen	blazen.
De	speurneuzen	laten	zich	luid	horen	met	verschillende
muziekinstrumenten.	Dit	wordt	een	tof	moment	om	onze	vrienden
terug	te	zien!

Vrij	8/10:	vertrek	om	13u10	naar	een	prachtig	muzikaal	cabaret	‘Akke
akke	tuut’	van	4	Hoog	in	Minnemeers.
Woe	13/10:	om	9u15	gaan	we	naar	Kinepolis	om	te	genieten	van	een
toffe	film	‘Mijn	moeder	is	een	gorilla’,	Filmfest
Spannend…	samen	op	de	rode	loper	én	in	de	grote	filmzaal…Dit	wordt
beslist	een	unieke	ervaring!

Di	19/10:	VM	Uitstap	herfstpad	‘Daan	de	duif’	in	Drongen	voor
kleuters	van	juf	Nika.			Zie	latere	mail.

Woe	20/10:	Uitstap	herfstpad	‘Daan	de	duif’	in	Drongen	voor	kleuters
van	juf	Katia.					idem

Vrij	29/10:	iedereen	mag	verkleed	naar	school	komen	voor	het
Halloween	feest!

Oproep:	graag	alle	bovenkledij	zoals	jas,	trui,	gilet	steeds	voorzien	van
naam.
Genaamtekende,	gemakkelijke	pantoffels	meebrengen.	Deze	blijven	op
school	in	de	gangkast	onder	hun	jas.
	
Aarzel	niet	om	ons	te	contacteren	als	je	een	vraag	hebt	of	een
probleem!
	
Herfstgroetje
Juf	Vanessa	/	Katia			Elly	/	Nika			
	

Blog	L2ABlog	L2A

Blog	L2BBlog	L2B

L2C-L2DL2C-L2D

Wij	zijn	weer	vertrokken	voor	een	schooljaartje	vol	gezonde	spanning	en
plezier.	

De	kinderen	zitten	goed,	kennen	de	school	ondertussen,	veroveren	meer	en
meer	hun	plekje	binnen	de	groep.	
De	grote	eerste	uitstap	hebben	wij	net	achter	de	rug.	

Een	herfstbos	met	alles	erop	en	eraan	waar	wij	de	komende	weken	nog	kunnen
over	navertellen	en	waarmee	wij	aan	de	slag	kunnen	in	onze	dagdagelijkse
spelletjes	en	activiteiten.	

Jullie	horen	wellicht	thuis	nog	wel	echo’s	over	onze	eerste	schooluitstap.	

De	bevers	konden	een	eerste	keer	naar	Rozenbroeken:	een	beetje	fris
maar	SUPERleuk!	

Op	het	witte	bord	in	de	gang	kan	je	ook	lezen	wat	er	op	het	programma	staat.	

De	oktober-activiteiten	die	jullie	ook	op	de	schoolkalender	terugvinden	zijn:	

dinsdag	5/10:	Saved	by	the	bell:	https://www.savedbythebell.be/over	voor	meer
informatie.	Zoals	ieder	jaar	participeren	wij	op	een	kleutervriendelijke	manier.	In
de	kring	vertellen	wij	over	de	kinderen	die	wereldwijd	niet	naar	school	kunnen.
Wat	voor	ons	zo	evident	is,	is	onmogelijk	voor	veel	leeftijdsgenootjes.		
Onze	locatie	wordt	het	Arbedpark	waar	wij	samenwerken	met	de	scholiertjes
van	ons	eerste	leerjaar	(Henri	D’Haese).	Blij	om	ze	terug	te	zien.

donderdag	7/10:	de	bevers,	de	kindjes	van	de	3de	kleuterklas	dus,	van	juf
Sylvie/Vanessa	gaan	voor	het	eerst	zwemmen!	Jullie	krijgen	een	aparte	brief	in
de	schooltas.	

vrijdag	8/10:	De	hele	namiddag	in	het	teken	van	Akke	akke	tuut	van	4-Hoog.
Een	theatergroep	voor	kleuters	van	topkwaliteit.	

woensdag	13/10:	een	voormiddagje	Filmfest.	Wij	rijden	met	de	schoolbus
richting	Kinepolis	en	kunnen	via	de	rode	loper	naar	de	film	‘Mijn	mama	is	een
gorilla’	kijken.	’s	Middags	zijn	wij	terug	in	de	Speurneus.	

donderdagvoormiddag	21/10	gaan	alle	eekhoorns	(K2)	en	bevers	(K3)	van	juffen
Marijke/Elly	naar	Drongen	voor	een	herfstuitstap	met	Daan	de	duif.	Het	is	een
speelse	zoektocht	in	het	park	naast	de	kinderboerderij.	Wij	nemen	een	koekje
en	een	drinkfles	mee	in	de	rugzak.		

vrijdagvoormiddag	22/10:	zie	hierboven	maar	dan	komen	de	eekhoorns	en	de
bevers	van	juffen	Sylvie/Vanessa	aan	de	beurt.	

vrijdag	29/10:	Halloweenfeest.	Wie	wil	mag	zich	verkleden…wij	maken	er	een
grappig	feestje	van	om	onze	eerste	Speurneusperiode	ludiek	af	te	sluiten.		

Praktisch:	
Kan	iedereen	regenlaarzen	meebrengen	zodat	wij	-	weer	of	geen	weer	–	met
droge	voeten	op	stap	kunnen.	De	regenlaarzen	kunnen	op	school	blijven	aan	de
kapstok.	
Voor	binnen	vragen	wij	iedereen	een	paar	pantoffels.	
Is	het	ook	mogelijk	om	gemakkelijke	schoenen	te	kopen	voor	jullie	kindje?	De
schoenen	gaan	regelmatig	aan	en	uit	en	dan	is	het	wel	handig	dat	de	kinderen
die	zelf	kunnen	aandoen.	Zo	bespaar	je	ons	heel	veel	tijd.	Tipje:	een	klittenband
is	heel	handig.	
Een	doos	zakdoeken	voor	in	de	klas	alsjeblieft?	Elke	lange	schoolperiode
vernieuwen	wij	deze	oproep.

Dankjewel.	Fijn	weekend,	de	juffen	
	
	

Blog	L2CBlog	L2C
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ZorgZorg

Beste	Ouders	
		
Om	uw	kinderen	optimaal	te	begeleiden	zal	er	regelmatig	een
zorgleerkracht	de	leerlingen	komen	ondersteunen	in	de	klas.	
		
Soms	kan	het	gebeuren	dat	de	zorgleerkracht	ook	eens	met	een
leerling	of	een	klein	groepje	leerlingen	uit	de	klas	gaat	om	iets	uit	te
leggen.	Deze	ondersteuning	gaat	dan	door	in	de	respectievelijke
zorgklasjes,	gang	of	STIBO-lokaal.	
		
Maar	evengoed	kan	er	gekozen	worden	om	een	vast	groepje	leerlingen
te	ondersteunen	gedurende	een	bepaalde	tijd.	
		
Wanneer,	hoe	en	met	wie	er	wordt	gewerkt	hangt	af	van	de	noden	die
er	zijn	op	dat	moment.	
		
Meer	inlichtingen	over	deze	werking	kunt	u	steeds	bekomen	bij	de
klastitularis,	de	zorgleerkracht	of	de	zorgcoördinator.	

Kleine	Speurneus:	juf	Vanessa	J.,	juf	Sara	(vrijdagnamiddag)	
Speurneus:	juf	Sara	(beneden	+	2h	boven),	juf	Vanessa	D.	M.	(boven)	
Henri	D’Haese:		juf	Marijke	(alle	klassen),	juf	Xenia	(2b),	juf	Vanessa
D.M.	en	Vanessa	J.	(2h	op	donderdagvoormiddag)
Zorgcoördinator:	Marina	en	Kim
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We	zijn	dit	schooljaar	stevig	ingevlogen:	we	hebben	onze	tanden	gezet
in	een	mini-project	over	het	weer	en	een	project	over	"waar	wonen
wij?"	Als	echte	architecten,	werfleiders	en	bouwvakkers	gingen	we	aan
de	slag	met	een	maquette.	

We	gingen	op	uitstap	naar	het	Belfort	en	we	deden	een	inleefatelier
'Expeditie	Wareware".	
Tijdens	de	rekenlessen	hebben	we	de	oefeningen	tot	20	met	en	zonder
brug	herhaald.	In	de	taallessen	kwamen	de	woorden	met	2
medeklinkers	aan	bod.	

2A:	We	maakten	een	mooi	zelfportret.
2B:	In	onze	klas	staat	een	echte	klastotempaal.	Ieder	kind	verzon	een
totemnaam	en	knutselde	die	voor	op	de	totempaal.

We	hadden	deze	maand	al	3	verjaardagsfeestjes:	Senne,	Joos	en	Wies
waren	jarig.	Hoera!

Op	maandag	4	oktober	houden	we	dierendag	in	de	klas.	Dan	mogen	de
kinderen	hun	huisdier	meebrengen	om	te	tonen	in	de	klas.	Ons
volgende	project	zal	over	de	herfst	gaan.	
	
Groetjes,	juf	Els	en	juf	Lore
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Met	de	vijfdes	namen	we	een	vliegende	start.	Reeds	na	twee	weken	les
trokken	we	naar	Knokke-Heist.	Daar	maakten	we	Lakeside	Paradise
onveilig.	Het	werden	vier	prachtige	dagen,	boordevol	waterpret.	Een
betere	teambuilding	konden	we	ons	niet	wensen.

De	komende	weken	werken	we	de	thema's	en	hoofdstukken	af
waarmee	we	gestart	waren.	Contact	1	van	Frans	hebben	we	onder	de
knie,	binnenkort	komt	Contact	2	eraan!
	
Ons	thema	over	Vincent	Van	Gogh	loopt	ook	ten	einde.	Ondertussen
maakten	we	een	prachtig	schilderij	in	Vincents	stijl.	Het	WO-thema
loopt	nog	eventjes	verder.	We	bekeken	België	en	Europa	al	van
dichterbij.	Nu	gaan	we	ons	focussen	op	de	wereld	en	zelfs	op	de	maan
en	de	zon.
	
Kennen	jullie	mensen	die	in	het	buitenland	wonen?	Laat	ze	een
postkaartje	opsturen	naar	onze	school	ten	aanzien	van	uw	zoon	of
dochter.	Als	we	een	kaartje	in	handen	krijgen,	bekijken	we	telkens	van
waar	het	komt,	welke	taal	er	gesproken	wordt,	waar	het	land	zich
situeert,...
	
Tot	snel!
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u

henridhaese.sec1@onderwijs.gent.be	toe	aan	uw	adresboek.


