
* ‘k Ga je missen, kleine prins. * * *  
* ’k Ga je missen, kleine prins. * * *  
* Maar ik kijk omhoog, en hoor jouw lach daarginds. *  

* ’k Ga je missen, lieve vriend,* * *  
* Koppig en nieuwsgierig kind * * *  
* Dat gewone dingen eigenaardig vindt * * * 

De Kleine Prins werkt hard op zijn planeet * 
Trekt sprieten uit de grond * 
Kijk daar borstelt hij voorzichtig een vulkaan  * 
En ziet vierenveertig keer * de zon ondergaan * * 

Maar zijn bloem die vraagt hem veel te veel * 
De prins die wil op reis * 
En de trekvogels die trekken door de lucht *  
En de prins ziet veel planeten op zijn vlucht * * 

Vol koningen en vol ijdeltuiten * 
Een werker wordt gestoord  * 
’t reisbureau aldaar 
zegt reis nu maar naar de Aaaaar  de * * * 
* * * * 
Echo’s in het zand, een vliegenier  * 
Die tekent hem een schaap * 
En de prins die ziet een vos en maakt hem tam *  
En ziet bloemen en hij mist waar hij vandaan kwam ** 

Toen kreeg hij een slangenbeet  
Ze zei ‘glij weg’ 
‘Vergeet je leed’ 

‘En ga terug naar je planeet’ * 
‘En ga terug naar je planeet’ * 
‘En ga terug naar je planeet’ * 

Vulkanen,  
Apenbroodbomen 



Zon 
bloem 
Vogels 
Heersers 
Ijdeltuiten 
Werker  
Intergalactisch reisbureau 
Woestijn 
Vliegenier  
Schapen  
Vos 
Bloemen 
Slang 
Echo 

Woestijn -  zijn


