
De Morseklas leert meer
 over de zee

We gingen op avontuur naar het Huis van
Kina! Daar zagen we een spannende

tentoonstelling over de zee. We kregen
een rondleiding van een gids en leerden

alles over schelpen en de
onderwaterwereld. Wist je dat er zoveel
verschillende soorten schelpen zijn? Het
was fascinerend om te ontdekken welke
dieren daar allemaal in leven! Het leukste
was misschien wel toen we in een echte
duikboot mochten kruipen. Het voelde

alsof we zelf onder water waren! Het was
een geweldige ervaring en we hebben veel

geleerd. Wat een mooie dag!

Triangelnieuws  maart 2025

We voelen het al.... De donkere maanden kunnen we stilaan achter ons laten en de eerste
bloemetjes steken de kop op. Ook op onze school was er de afgelopen heel wat

bedrijvigheid: uitstappen, openluchtklassen, de projectweek, feestjes,... Je leest er meer over
in deze nieuwsbrief van maart!

Veel leesplezier!



De eerste graad trok op openluchtklassen naar Woumen
DAG 1

Wat een geweldige eerste dag op de openluchtklas! Samen met het eerste en tweede leerjaar vertrokken
we naar de zee voor een dag vol avontuur en plezier. We genoten van heerlijke burgers, speelden allerlei

spelletjes en hadden ontzettend veel plezier met elkaar. Het was een dag vol lachen, ontdekken en nieuwe
herinneringen maken.

DAG 2

Dag twee van de openluchtklas was een echte topper! We begonnen de dag met het spelen van oude
volksspelen en gingen daarna lekker actief aan de slag met verschillende balsporten. De kinderen

ontdekten ook circustechnieken en mochten zelf aan de slag met trucs en kunsten. Het hoogtepunt van
de dag was het verzorgen van paarden. We leerden hoe we goed voor ze konden zorgen en mochten zelfs
ervaren hoe het voelt om op een paard te rijden… op een mechanisch paard! In de middag genoten we van

heerlijke frietjes.

DAG 3

Na een deugddoende nachtrust en een heerlijk ontbijt, begon de laatste dag van onze openluchtklassen in
schoonheid. De paarden stonden alweer vol enthousiasme op ons te wachten. Wat een geweldige manier

om de ochtend te beginnen! We mochten een ritje maken en genoten van het contact met de dieren.
Daarna was het tijd voor wat speelse activiteiten, waarbij we allerlei leuke spelletjes met de paarden deden.

Het was duidelijk dat zowel de dieren als wij er helemaal van genoten.
Maar dat was nog niet alles! Na de paarden was er nog meer plezier te beleven. We speelden een spel met

een super grote bal. Het was een perfect moment om samen plezier te maken en het avontuur af te
sluiten.

Na het lekkere middagmaal kwam het moment van de waarheid: het was tijd om afscheid te nemen van
de openluchtklassen en op de bus te stappen. Het was een geslaagde en onvergetelijke ervaring die we

nog lang zullen herinneren. Kijk zeker op de blog voor meer foto’s!



De Da Vinci’s in Brussel
 De leerlingen waren naar Brussel gegaan omdat ze

over België leren en ook omdat ze nieuwe dingen leren.
We zijn naar het paleis van de koning geweest.

Daarnaast is het Belvue-museum, daar hebben we veel
over koningen en koninginnen, zoals onze koning Filip

en koningin Mathilde, geleerd. We zijn ook naar het
museum van Magritte geweest. 

In het Magritte museum waren heel veel schilderijen.
Ook van Emily Mae Smith zagen we veel schilderijen.
Vele kinderen vonden die erg mooi.  We zijn naar de

stad gegaan en daar hebben we Manneke Pis gezien en
we mochten een wafel kopen. De wafels koste 2 euro en

50 cent maar wij kregen korting dus het was 1euro
50cent. We mochten een souveniertje kopen en ik koos

de vlag van België.  We gingen ook langs bij Studio
Brussel. Het was de week van de Belgische muziek. We

kregen allemaal een sticker. Dan heb ik met Deni en
Vildan en nog andere groepen een interview gedaan. 

We zijn naar een chocoladewinkel gegaan om daar met
die persoon een interview te doen over haar beroep en

toen wij weg gingen heeft de winkelier 3 pralines
gegeven. 

Ik hoop dat we nog een keer gaan. 
(door: Setaysh, Da Vinci)

Sneeuwpret
Heel onverwachts, ook volgens het KMI, viel er op een

dinsdagochtend heel wat sneeuw uit de lucht.
Daar werd natuurlijk goed van geprofiteerd:

sneeuwmannen, sneeuwengels, een
sneeuwballengevecht. Alles passeerde de revue, zowel

bij jong, als oud.

Lekker opwarmen deden we in school met een
warme chocolademelk!

Een concert van Radio
Oorwoud op onze school?!

Zoals beloofd, houden we jullie graag op de hoogte
van onze actie in samenwerking met WWF en Radio

Oorwoud. De leerlingen van de tweede en derde
graad gingen aan de slag met afval en creëerden

fantastische outfits. 

Dit werd door de jury hard gesmaakt en werden we
uitgekozen tot de winnaars van de actie!

Op 25 maart verwelkomen we Radio Oorwoud voor
een concert op onze school!

Zing alvast maar mee.



Outdoor learning met
de Da Vinci’s

Naschoolse STEM-reeks met Ekoli
Dinsdag na school komt Ekoli op onze school

langs. Samen met onze leerlingen van het
vierde en vijfde leerjaar voeren zij onderzoekjes

en experimenten uit.

Op deze manier worden onze leerlingen verder
warm gemaakt voor wetenschappen en

techniek. 
En daar slagen ze in, het enthousiasme is groot!

Deze reeks wordt georganiseerd door onze
Brede School.

Voorbereiding voor het knikkerfeest
Tijdens de knikkeroefeningen hebben de leerlingen

zich gefocust op het verbeteren van hun techniek om
de knikker met de duim voort te bewegen.
 Allereerst zijn de leerlingen begonnen met

eenvoudige oefeningen, waarbij ze de knikker met de
duim op een rechte lijn moesten duwen. 

Vervolgens hebben de kinderen verschillende
spelvormen geprobeerd die hen niet alleen

uitdaagden om de techniek te verbeteren, maar ook
hun strategisch inzicht vergrootten.

 Uiteindelijk hebben de leerlingen niet alleen hun
technische vaardigheden verbeterd, maar ook hun

samenwerking en sportiviteit.

Mooi weer... dan komen de Da Vinci´s
graag buiten. Een herhaling van de

moeilijke woorden op het dictee wordt
dan een lesje bewegend leren waarbij die
moeilijke woorden op een afstandje van

het blad liggen. Wie kan ze toch juist
memoriseren en noteren?

Hopelijk kunnen we snel nog veel buiten
leren!



De projectweek bij de
kleuters

Hoe leefden de mensen vroeger? 
Het Huis van Alijn verzamelt, onderzoekt en

deelt herinneringen over tradities, rituelen en
gewoontes in ons dagelijks leven vanaf de 20e

eeuw.
Dat past natuurlijk perfect bij onze projectweek

over erfgoed. 
De leerlingen waren heel enthousiast tijdens de

rondleiding.
Misschien kan je in de vakantie met het gezin

een bezoek brengen?
De kinderen zullen heel wat te vertellen hebben

en de (groot-)ouders kunnen herinneringen
ophalen aan hun eigen jeugd. Een aanrader! 

Gestreken mastellen:
culinair erfgoed uit Gent 

Wat jammer dat een nieuwsbrief geen heerlijke
geuren kan verspreiden.

Daarvoor moet je thuis aan de slag, maar het is heel
gemakkelijk om een mastel klaar te maken!

Koop mastellen bij een Gentse bakker.1.
2. Snij de mastel door.

3.   Bestrijk beide kanten met boter en bruine suiker.
4.Leg ze in een tosti-ijzer (of gebruik aluminiumfolie

en een strijkijzer).
5.Geniet van deze platte koek met gekarameliseerde

suiker 😊

De kleuters leerden enkele oude
voorwerpen kennen. De knuffelberen van

vroeger maakten geluidjes. Het malen
van koffiebonen met een koffiemolen is
superlastig. Archeologen moeten heel
voorzichtig voorwerpen schoonmaken

zonder deze te beschadigen. We
gebruiken hiervoor een truweel, penselen

en doekjes. 



Sfeerfoto’s knikkerfeest



De kinderen van de 2de graad kregen op dinsdag
een workshop ´handwerk´ van juf Ingeborg en

juf Kim. 
Net zoals vroeger leerden ze naaien, breien of

haken. 
Sommige vonden het zo leuk dat ze thuis verder

werkten en over de middag met juf Ingeborg een
echt haakclubje startten. 

Zo leuk!

Gratis hockey- en
voetbaltraining

Brede School organiseert samen met
Buurtsportwerk en Urban Hockey opnieuw een

gratis reeksje trainingen.

De trainingen vinden plaats in het parkje aan
Godshuishammeke 20 (het buurtcentrum).

Dit op vrijdag om 15.45u tot en met 17u.

Data: 25/4, 9/5, 16/5, 23/5, 6/6, 13/6 en 20/6.

Inschrijven kan bij onze brugfiguur Liesbeth!

Workshop ‘handwerk’



Iftar op school
Met veel plezier vieren we samen met

jullie een Iftar op school!

Wie graag nog helpt bij de organisatie
van deze fijne avond, aarzel niet om

Liesbeth te contacteren.

We kijken er alvast naar uit!

Ben je er graag bij?
Schrijf je in via deze QR-code.

Ouderquiz
Binnen twee weken kunnen we opnieuw onze

hersenen laten kraken op onze quiz,
georganiseerd door de oudergroep.

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij om te strijden voor
die eerste plaats.

Deelnemen is uiteraard belangrijker dan winnen,
maar toch wordt er voor alle quizzers een leuke

prijs voorzien.

Inschrijven kan nog steeds via de QR-code op
deze flyer.

De opbrengst van de quiz gaat naar onze
schoolwerking, dus...

hopelijk tot dan!





Nieuwtjes uit de IBO

Maand maart: Jeugdboekenmaand
1 maart - 9 maart: Krokusvakantie
14 maart: Ouderquiz
20 maart: Iftar op school
30 maart: Suikerfeest

We mochten enkele weken geleden
een nieuwe collega verwelkomen in de

IBO: Fouzia komt vanaf nu elke dag
met ons meespelen. Welkom Fouzia!

Op vrijdag 28 maart is er een
pedagogische studiedag voor de

begeleiders van de IBO. Die dag is er
geen ochtend- of avondopvang.

Kinderen kunnen op school terecht
vanaf 8u05 en worden afgehaald voor
15u40. Voor de kleuters zijn er die dag

ook geen warme maaltijden: zij
brengen een lunchpakket mee. 

Op de pedagogische studiedag van de
juffen deden de kinderen van het lager

samen experimentjes! De kinderen
gingen zelf op zoek naar proefjes en

waren verwonderd door het resultaat. 

Coming up: maart


