
Vandaag was het gedichtendag… de kinderen van De Letterdoos lieten hun emoties los… 
De kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar vormden dit gedicht… samen. 
 

Hoe wij Het zien…covid 19 
 
Stomme coronabacterie 
Je lijkt op een oliebol 
Je geeft ons veel miserie 
En zeker 
geen  lol                                                                                             K3 
 
veel opa’s en oma’s zijn dood 
Ik wil ze terug 
Corona is code rood 
Dat het maar stopt, heel 
vlug                                                                    L1 
 
we willen terug onze Hobby’s oppakken 
Dat zou heel fijn zijn 
We gaan het virus tegen de muur plakken 
Met een vaccin wordt het virus 
klein                                                       L3 
 
Ik wil mijn handen niet meer ontsmetten 
’t is plakkerig en Het ruikt niet goed 
Ik wil niet meer opletten 
Ook al kruipt het in mijn 
bloed                                                                    L4 
 
Lockdown nummer drie zit er aan te komen 
Getest worden is irritant 
We zijn alleen veilig in ons dromen 
We kunnen niet meer naar een ander 
land                                            L5 
 
Een masker dragen is vermoeiend en niet leuk 
Mijn haar wordt lang en kriebelt aan mijn oren 
Ik kan niet ademen, ik zweet, krijg bobbels en jeuk 



Mondmasker, lang haar, ik kan de juf niet 
horen                               L6 
 
Ik wil dat corona terug naar China gaat 
Ik wil terug naar een supermarkt, pretpark en zwembad 
Terug in de vleermuizen gaat en niet meer bestaat 
Ik wil terug naar de tijd dat ik plezier 
had                                       L2 
 
 
Onder leiding van zorgjuf Lut 
 


