
Op de stadspoort gaat de bel.

Jij moet niet zo 
klagen,mij slaan ze 
altijd super hard 

dicht.

By:

Aiko

DRING DRING!!!!!

Oef die kinderen 
zijn eindelijk weg,ze 

maken altijd mijn mooie 

banden kapot

😡

Bij mij dan, ze 
lopen super hard op 

mij en stampen dan ook 
nog.
HA!!!!

Mij houden ze 
altijd vast voor dat 

ene spelletje 
hoe heet dat nu ook al 

weer. Euh ah ja 
tikkertje paal

Bij mij stonden ze 
jaren lang op mijn 

wortels.



Maar nu 
hebben ze eindelijk 

een hek rond mij     
geplaatst.

Ik krijg altijd een bal 
in mijn gezicht!!!

Ssssst wees stil 
meester dirk komt 

eraan.

Lalalalalala
Mmmmm

Oh nee mijn 
mooie 

make-up gaat eraf,
eigenlijk wat de 
kinderen op mij 
hebben gedaan.

Haaa eindelijk 
een beetje regen 

want ik sta al dagen in 
de bakkende zon.

Het begint te 
regenen.



Ik 
moet altijd roepen 

mijn keel is zo droog en 
doet pijn.

AUW!!!

Bij mij gaan de 
kinderen altijd met 

hun dikke poep op mij 
zitten

DRING!!!
DRING!!!

Sssst de kinderen 
komen eraan.



Ik ga op de glijbaan!!!


