
             Week van 1 september 

Dag lieve mama’s en papa’s, 

Wat een korte maar bijzonder fijn weekje hebben we achter de rug. 

Er werd geschilderd, gespeeld, geknoeid, gelachen, vrolijk getaterd, met 

open mond geluisterd… De kinderen leerden Pluk en Aagje kennen en 

ook Zaza, meneer Pen, Dollie en de Stampertjes.  

 

Mehmet Akif werd troste grote broer van Eren! De kinderen luisterden 

naar het verhaal ‘Het ei van mama’ (Babette Cole) waarna een bijzonder 

levendig gesprek volgde over kindjes krijgen en maken. (Ik leerde dat je 

als vrouw gewoon het ziekenhuis kunt binnenwandelen, daar 

een man uitkiezen en die vragen of je even wat zaadjes mag 

gebruiken…). Ook luisterden en keken de kindjes met grote, blije ogen 

naar het prentenboek ‘Tarari Tararera’ (Emanuela Bussolati).  

 

De Lego en de Playmobil waren succesnummers en ook de plasticine, de 

magneetauto’s en de dominosteentjes vielen in de smaak. Iedereen werkte intussen 

z’n eerste illustratie af. Voor de contouren werd door alle kinderen Chinese inkt 

gebruikt waarna er op verschillende manieren kleur toegevoegd kon worden: 

ecoline, waterverf, zijdepapier, waskrijt, plakkaatverf, acrylstiften…   

 

We deden een puzzelzoektocht, speelden verstoppertje en dirigentje en gingen 

samen met klas Noor naar de speeltuin bij het Rozebroekenpark.  

Iedereen kreeg een klastaak en we hielden onze eerste kring. Robin en 

Nils maakten de mindmap en Theo was een super voorzitter. Paula had 

het over Chocotofs en gouden streepjes, Hazel liet ons een Lelieloper 

zien, Theo vertelde over de Efteling en Hugo liet ons kennismaken met 

elektronische muziek. 

 

Volgende week maandag gaan we naar de Colruyt (we gaan 

Chocotofs kopen en ingrediënten voor pannenkoeken halen). Op 

dinsdag gaan de kinderen met Louise dan de pannenkoeken maken. 

Woensdag gaan we naar de bib (de Krook). Op donderdagnamiddag 

starten we met de eerste onderzoekjes/ kringverwerkingen (o.a. kleien van een 

lelieloper, muziek maken zonder instrumenten, informatie opzoeken op de 

computer…) 

 

Komende week krijgen we maandag- en donderdagnamiddag de 

hulp van Subhi in de klas. Subhi doet middag- en avondtoezicht ter 

vervanging van Keziban (de mama van Mehmet Akif). Zij is nu even 

thuis bij Eren. 



             Week van 1 september 

Op donderdagavond worden jullie uitgenodigd op de info-avond. 

Hiervoor zullen jullie op maandagavond een briefje in de agendamap 

van zoon- of dochterlief terugvinden. Indien je in de mogelijkheid bent 

om te komen, dan kan dit ofwel om 16 u, ofwel om 19 u.  

Er staan weer wat nieuwe foto’s op de blog! Neem gerust een kijkje via volgende 

link:  

https://scholen.stad.gent/freinetschooldevlieger/klassen/klas-hiske-de-krullevaars 

 

Graag doe ik een oproep voor: 

 

- De info-avond: vullen jullie maandagavond de briefjes in? 

- Kookboeken: wij willen dinsdag pannenkoeken bakken. Hiervoor bekijken we 

graag op maandagvoormiddag wat recepten. Wie een kookboek heeft 

(waar een recept voor pannenkoeken instaat) mag dit dus zeker meenemen 

naar de klas. 

- Het zou fijn zijn om komende dinsdag een extra paar handen te hebben 

tijdens het pannenkoeken bakken.  Indien je dit zou zien zitten, stuur me 

gerust een berichtje! 

- Leefboeken: geven jullie deze terug mee naar de klas alsjeblieft? 

 

Dikke knuffel en tot volgende week, 

Hiske 
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